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Hallo Leden. 

De  komende maanden staat de vereniging stil bij de gebeurtenissen van de meidagen in 1940. De eerste 

verdieping van ons torenmuseum is met dit thema heringericht. U krijgt in woord, beeld en geluid een 

indruk van wat de Valkenburgers allemaal hebben meegemaakt. In het kader van 85 jaar bevrijding heeft 

de vereniging gemeend het gebeuren in die meidagen in Valkenburg tentoon te stellen. 

Een geheel ontwrichte gemeenschap waarbij slechts 10% van de bebouwing onbeschadigd bleef en drieën 

twintig dorpsgenoten de dood vonden. 

Voor de Valkenburgers kwam de capitulatie op 14 mei als een bevrijding. 



                                                  

 

 

         

Uitnodiging  dinsdag 22 april. 

Op dinsdag 22 april houden we de ledenvergadering. De stukken voor de vergadering (uitnodiging, notulen,  

financiële verantwoording en begroting) zijn u toegestuurd en staan op de website van de vereniging;  

http://oudvalkenburgzh.nl/ .  De vergadering begint een half uur eerder dan dat u gewend bent; om 19.30 

uur in de theaterzaal van het dorpshuis. In deze nieuwsbrief hebben we het jaarverslag 2024 opgenomen.  

U is gevraagd om opmerkingen en vragen kenbaar te maken aan het bestuur jdubbeldam@p3orion.nl , 

zodat we een korte vergadering kunnen houden. Dit heeft te maken met het programma na de pauze. 

 

Opening nieuwe tentoonstelling “Valkenburg in Oorlog “ 

Na de pauze staan we stil bij de gebeurtenissen in 1940. U krijgt een impressie van de oorlogshandelingen 

en de gevolgen voor de burgers. Gerrit Russchenburg vertelt u het verhaal. Aansluitend wordt de nieuwe 

tentoonstelling geopend. Daarna krijgt u de gelegenheid om deze in de toren te bezichtigen. 

 

JAARVERSLAG  2024 

 

Het was weer een druk jaar voor de vereniging, dat begon op zaterdag 6 januari 

met een gezellige vrijwilligersbijeenkomst in het Dorpshuis en het in ontvangst 

nemen van de Meerburgprijs tijdens de nieuwjaarsreceptie in het 

gemeentehuis op 8 januari. 

Echte top gebeurtenissen waren er niet in 2024, maar in het jaaroverzicht van 

de Katwijkse Post werden we wel twee keer genoemd !  

 

 

Activiteiten 

De hiervoor genoemde bijdrage van het 

Meerburgfonds is dit jaar gebruikt voor het laten 

digitaliseren van de films en video’s van de 
vereniging.  

In januari werden nieuwe folders en flyers 

geïntroduceerd. Tot en met februari was er in het 

Dorpshuis nog de expositie over de architect 

Jesse te zien en vanaf 29 februari was er een 

nieuwe expositie in het Dorpshuis over de 

recente Romeinse opgravingen 

Op 28 februari zijn bij het torenmuseum zes 

palen met replica's van objecten geplaatst en is 

de mijlpaal op het Castellumplein dieper 

ingegraven waarmee weer een belangrijke stap is 

gezet in het zichtbaar maken van het Romeinse 

verleden van Valkenburg. 

De zes objecten zijn op 7 maart feestelijk onthuld 

door burgemeester Visser en wethouder Knape.  

 

 

 

 

 

Op 15 april werd de jaarlijkse Algemene 

ledenvergadering gehouden in de zaal van de 

Hervormde kerk. Na het huishoudelijk gedeelte 

konden de 38 aanwezige leden kijken naar een 

interessante film over de oorlogssporen bij het 

vroegere vliegveld. Tijdens deze vergadering 

werd Henk Imthorn als tijdelijk voorzitter 

benoemd en Hanneke Varkevisser en Nico van 

der Nagel als bestuursleden. 

 

http://oudvalkenburgzh.nl/
mailto:jdubbeldam@p3orion.nl


                                                  

 

Op 4 mei waren bestuursleden aanwezig bij de 

Dodenherdenking op de Erebegraafplaats. Ook 

was een vertegenwoordiger van de vereniging 

aanwezig bij de Dodenherdenking bij het 

Haagsche Schouw. 

Op de Erebegraafplaats naast het museum 

werden op 8 mei bloemen gelegd door 220 

leerlingen van de Chr. Basisschool De Burcht. 

Hierbij was ook de burgemeester aanwezig. 

Op 13 mei zijn in het Dorpshuis tijdelijk acht 

panelen van de scholen expositie opgehangen. 

Op 17 mei is bij het museum een film opgenomen 

voor een lesbrief bij de Canon van Katwijk. 

Op 31 mei bezocht een aantal bestuursleden en 

vrijwilligers de opgravingen bij de Oude 

Broekweg. 

Vanwege een tekort aan beschikbare vrijwilligers 

is dit jaar niet deelgenomen aan de Markt Groot 

Valkenburg op 15 juni.  

 

 

 

Op 25 juni konden zes palen van de Romeinse 

weg in ontvangst worden genomen. Op 30 juli 

vond in het Torenmuseum de opname plaats van 

een podcast “De Limes Leeft”, Deze podcast ging 
over de Gemmen tentoonstelling, georganiseerd 

door de provincie Zuid-Holland. Deze tentoon 

stelling duurde van 28 april tot en met 15 

september. 

 

 

De Romeinen expositie in de toren werd op 10 

september uitgebreid met vier maquettes. 

 

Op 4 november werd een bronzen maquette van 

een romeinse wachttoren afgeleverd. 

De vereniging organiseerde op 12 november in 

het Dorpshuis  voor leden en niet leden een 

interessante lezing door de heer Joris Brattinga, 

hoofdarcheoloog van Archol, over de 

opgravingen bij de Broekweg. Het was een volle 

zaal met 51 toehoorders. 

Met de Lichtjesavond op de Erebegraafplaats bij 

het Torenmuseum op 24 december werd het jaar 

waardig afgesloten. 

 

In de maanden april, september en december 

werden Nieuwsbrieven onder de leden verspreid. 

Voor het blad ‘Zicht op Valkenburg’ werden een 
aantal artikelen aangeleverd. Net als voorgaande 

jaren nam de VOV deel aan diverse lokale en 

regionale werkgroepen. Dit waren onder andere: 

de klankbordgroep voor de inrichting van de wijk 

Valkenhorst; 

de klankbordgroep over de Cultuurhistorische 

Waardenkaart in Katwijk; 

de Archeologische Werkgemeenschap Nederland; 

de Stichting Canon van Katwijk;  

de Werkgroep Romeinen in Katwijk; 

het Erfgoedplatform van de gemeente Katwijk; 

de Limestafel van Zuid-Holland; 

de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg. 



                                                  

 

 

Torenmuseum aan de Limes 

 

uitbreiding Romeinenexpositie met de castra. 

 

Het Torenmuseum aan de Limes was in 2024 alle 

zaterdagen en zondagen geopend, tussen 13.00 

tot 16.00 uur. Het museum was ook geopend op 

de woensdag van de mart en tijdens de open 

monumentendagen. 

Vanaf 24 februari staat er in het weekend een 

bord bij het pontje, dat de fietsers wijst op de 

mogelijkheid om het Torenmuseum te bezoeken. 

De Time travel app weer werkt sinds december 

en het bord van de app zal aan de buitenmuur 

van de toren, naast de ingang, worden 

opgehangen. 

In lijn met de gemeentelijke plannen is de leeftijd 

tot wanneer de jeugd gratis toegang heeft vanaf 

september verhoogd van 12 naar 18 jaar. 

In de weekenden valt het aantal bezoekers soms 

tegen, maar dat wordt weer goed gemaakt 

doordat het museum buiten de gebruikelijk 

openingstijden wordt bezocht door groepen. Het 

aantal bezoeken buiten de normale 

openingstijden vertoont nog steeds een stijgende 

lijn. 

Dit zijn een aantal opvallende bezoeken:  

Archol, het bedrijf dat de opgravingen bij de 

Oude Broekweg verzorgt, bezoekt met tien 

medewerkers het Torenmuseum op 8 mei. 

Op 26, 29 mei en 3 juni hebben 60 ambtenaren 

van de gemeente Katwijk de toren bezocht.  

Het Torenmuseum was een van de stopplaatsen 

tijdens de Battlefield Bustour ‘Slag om Den Haag’ 
op 25 mei, 8 juni en 28 september. Elke dag 

werden 30 geïnteresseerden uit Den Haag en 

omgeving ontvangen en rondgeleid. 

Op 7 juni was de kunstroute van Welzijnskwartier 

weer een succes. 80 leerlingen van CBS De Burcht 

en de Dubbelburg bezochten die dag de toren en 

de kerk.   

Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 

september was het droog, zonnig en mooi 

fietsweer waardoor 273 bezoekers het 

Torenmuseum op zaterdag en zondag wisten te 

vinden, waaronder ook wethouder Knape, die 

zich liet rondrijden in een oldtimer.  

De voorzitter was aanwezig bij de opening van de 

Open Monumentendag in Rijnsburg.  

Ook de Hervormde Kerk was geopend en trok op 

de zaterdag bijna 200 bezoekers. 

Hoewel het niet was aangekondigd in de folder 

over de Mart was het Torenmuseum op 11 

september in de ochtend geopend en waren er 

46 bezoekers in het museum. 

Op 15 september werd het museum bezocht 

door twee Amerikanen op zoek naar sporen van 

hun voorouders, de Quackenbosch familie, die 

zijn oorsprong vindt in Valkenburg. 

Op 20 september reed een touringcar voor met 

26 archeologen en oud hoogleraren van de 

Drents Prehistorische Vereniging, die op zoek 

waren naar de sporen van Van Giffen. 

De Limes Classic fietstocht deed op 21 september 

het museum aan. 

De Vierdaagse van de Duin en Bollenstreek liep 

op zaterdag 12 oktober langs het Torenmuseum 

en sommige wandelaars stopten voor een 

plaspauze. 

 

Op 13 oktober waren er acht bezoekers vanuit de 

Hervormde kerk en negen oud archeologen uit 

Tilburg, die de Limesroute volgden. 

Een uit 17 personen bestaand 

seniorengezelschap uit Den Haag  bezocht het 

Torenmuseum op 16 oktober. 



                                                  

 

In verband met hun Romeinen project 

bezochten 45 leerlingen van de Dubbelburcht 

het Torenmuseum op 7 november. 

In totaal waren er dit jaar 1284 bezoekers  in het 

Torenmuseum. (in 2023 waren er 1102) 

 

Bestuur en vrijwilligers 

Op 1 januari 2024 bestond het bestuur uit 

dezelfde zeven personen als het voorgaande jaar:  

Nelly Smits, Henk Imthorn, Gerrit Russchenberg, 

Corrie van Kralingen, Herman Dijkhuizen, 

Leendert van der Ent en Jaap Dubbeldam. Maar 

tijdens de tweede bestuursvergadering op 13 

februari deelden Nelly en Leendert mee dat ze er 

mee stopten. 

Om hun plaats op te vullen werden twee 

personen bereid gevonden: Hanneke Varkevisser 

en Nico van der Nagel. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op 15 april, werden zij door de 

leden gekozen en werd Henk Imthorn als 

voorzitter benoemd. Ook het volgens het rooster 

aftredende lid Corrie van Kralingen werd 

herkozen.  

In 2024 heeft het bestuur tien keer vergaderd. 

Samen met zeventien vrijwilligers vormt het 

bestuur de werkgroepen, die elk een onderdeel 

van het verenigingswerk verzorgen. De vereniging 

kon dit jaar twee nieuwe vrijwilligers 

verwelkomen. Helaas overleed op 6 december 

onze gewaardeerde oud vrijwilliger Henk 

Rijneveld. 

De vereniging had in 2024 zeven werkgroepen: 

Beheer torenmuseum/TD, Collectiebeheer/ 

Dorpsarchief, Communicatie/PR, Educatie, 

Exposities, Historisch onderzoek en Visualisering 

Romeins verleden.  

 

 

De werkgroep Collectiebeheer heeft zich met 

name bezig gehouden met het digitaliseren van 

foto’s, films en geluidsbanden voor opname in 
het Dorpsarchief. De website en het Dorpsarchief 

zijn het hele jaar in de lucht geweest en worden 

geregeld bijgehouden.  

Door de werkgroep Communicatie/PR zijn de drie 

Nieuwsbrieven geproduceerd, persberichten 

opgesteld en zijn artikelen geleverd aan de 

redactie van het blad Zicht op Valkenburg. 

De werkgroep Educatie heeft de rondleidingen 

van scholen georganiseerd. Daarnaast doet de 

werkgroep het onderzoek naar de gesneuvelde 

militairen zodat deze informatie kan worden 

vermeld op de informatiebordjes bij de graven op 

de Erebegraafplaats . Ook is begonnen met het 

opstellen van een lesbrief voor de jeugd. 

 

 

 

De werkgroep Exposities heeft een aantal 

verbeteringsplannen gerealiseerd in de expositie 

over de Romeinen, waaronder het aanbrengen 

nieuwe panelen en vier draaibare maquettes. De 

wisselexposities in het Dorpshuis werden ook 

door deze werkgroep verzorgd en daarnaast is 

begonnen met de voorbereiding van een 

expositie over de meidagen in 2025.  

Door de werkgroep Historisch onderzoek is 

onderzoek gedaan naar materiaal voor een 

expositie over de meidagen van 1940. Daarnaast 

wordt gewerkt aan een tableau met informatie 

over het begraven in Valkenburg, bestemd om op 

het oude graf naast de kerk te worden geplaatst. 

De werkgroep Visualisering Romeins verleden 

heeft gezorgd voor het plaatsen van de zes palen 

met replica's van objecten en heeft meer van dit 

soort objecten in voorbereiding. 



                                                  

 

In 2024 was er weer een lichte stijging van het 

ledenaantal, zodat het aantal leden eind 

december 280 bedroeg. 

 

Bronzen wachttoren voor in de buitenruimte 

 

Huisvesting van de vereniging 

De huisvesting van de vereniging is in 2024 

onveranderd gebleven. 

Het Torenmuseum in de kerktoren aan het 

Castellumplein wordt gebruikt als vergader- en 

expositieruimte en het baarhuisje aan de 

Ringweg 3 wordt gebruikt als opslagruimte. 

Het doorslaande vocht in het trappenhuis van het 

Torenmuseum is nog niet verholpen maar de 

kapotte airco op de zesde verdieping is vervangen 

en functioneert nu goed. Dit jaar waren er ook 

problemen met de alarminstallatie. 

Op de tweede en derde verdieping zijn de 

toegangsdeuren aangepast waardoor er in deze 

expositieruimtes meer ruimte beschikbaar is 

gekomen. 

Plannen voor de uitbreiding van het 

Torenmuseum op de begane grond en het maken 

van een verbinding tussen de toren en de kerk 

zijn regelmatig besproken, maar konden nog niet 

worden gerealiseerd. 

Vergaderingen van het bestuur en de 

werkgroepen worden in de toren gehouden. 

Ledenvergaderingen worden bij voorkeur in een 

zaal van de Hervormde kerk gehouden, maar als 

er ook gasten van buitenaf worden verwacht, 

wordt uitgeweken naar de theaterzaal van het 

Dorpshuis. 

 

 

Maart 2025 

Jaap Dubbeldam.

 

 

VALKENBURG IN OORLOG  - “schuil” kelder 
Kelders waren ideaal om te schuilen voor de granaten en kogels, maar men 

zat als ratten in de val als de vijand kwaad wil. Er is immers maar één 

uitgang.  

Bovenstaande werd pijnlijk duidelijk ten huize van Burgemeester  

De Wilde.   

In 1940 had bijna ieder huis wel een kelder (de voorloper van de 

koelkast) en sommige huizen met name boerderijen hadden een vrij 

grote kelder. Toen op de tiende mei de Valkenburgers van de eerste 

schrik waren bekomen, zochten ze ijlings een veilig heenkomen in 

een van de vele kelders in het dorp. Zo ook het gezin van de 

burgemeester, vader en moeder en twee dochters. Deze hadden 

een kelder aan de achterzijde van het huis. Ook de buren de  vrouw van de gemeentelijk ontvanger  

A . van Haarlem en hun zoontje van 12 jaar verbleven in de kelder.  Hij zelf zat met anderen in het 

café “Het wapen van Valkenburg”. Het huis aan de Valkenburgse weg (Hoofdstraat) lag precies in de 
vuurlinie. Zowel vanaf het vliegveld als vanaf de overkant van de Rijn werd er richting het dorp 

geschoten.  

De granaten hadden een groot bereik. 

 



                                                  

 

De volgende morgen zaterdag 11 mei begaf de 

burgemeester zich al weer vroeg naar het 

gemeentehuis, zijn gezin achterlatend in de 

“schuil” kelder.  

 

Schuilkelder met  luik van Glas. 

 

In de middag keerde hij even terug om te zien 

of alles in orde was. Hij was nog maar net 

weer weg of een stuk of tien soldaten 

stormden de keuken in.  Zij schreeuwden door 

elkander en schoten door de gang en door 

kastdeuren. Sommigen liepen door de kamer 

en anderen naar boven en overal in huis 

hoorden we schieten. Aldus mevrouw de 

Wilde. Opeens hoorden we in het Duits 

roepen  “Ze zitten in de kelder”, gevolgd door: 
“Er uit, er uit”. We wisten niet wat we er van 
denken moesten en durfden ons niet te 

vertonen. We kropen allen onder de trap. 

Opeens ging de kelderdeur open en werd er 

meerdere malen in de kelder geschoten. 

Kopjes, schotels, schalen rolden in stukken op 

de grond. Het was een oorverdovend lawaai. 

Nel riep in het Duits dan er alleen vrouwen en 

kinderen waren, maar waarschijnlijk hebben 

ze dat niet gehoord. Toen het schieten stopte 

zei Nel “Ik ga wel naar boven.” Ze klom de trap 
op en duwde de kelderdeur open. Gelijk stak 

een soldaat zijn hand langs de deur en schoot 

met een revolver. De kogel ging door de 

revers van Nel der jas en sloeg in de muur. 

Van schrik viel Nel van de trap. Mevrouw van 

Haarlem kon haar gelukkig nog half opvangen. 

Na een ogenblik stilte ging de kelder deur 

weer open en zagen we alleen een hand, die 

iets naar beneden wierp. Het bleek een 

handgranaat te zijn. 

Met een oorverdovende knal ontplofte het 

ding. We zagen allemaal vlammetjes voor 

onze ogen, we waren doof en de kelder vulde 

zich met kruitdamp. Tot overmaat van ramp 

begonnen de dekens en de kussens in de 

kelder te branden. Mevrouw van Haarlem riep 

dat haar voet vreselijk pijn doet en dat ze 

zeker gewond is. Later bleek dat een deel van 

haar voet verbrijzeld was. Haar zoontje had 

een scherf in zijn been gekregen. We 

begrepen dat we  nu onmogelijk in de kelder 

konden blijven. 

Nel en Riet zijn toen over de kapotgeslagen 

trap naar boven geklommen en hebben 

mevrouw van Haarlem uit de kelder 

getrokken. Zij is toen op haar  ernstig 

gewonde voet, van angst naar buiten gerend, 

een bloedspoor nalatend in de gang en is aan 

de overkant van de weg bij Frans van der Meij 

naar binnen gelopen, waar ze tot dinsdag 

morgen is gebleven. Tijdens het oversteken 

van de weg werd er zelfs nog op haar 

geschoten.  

 



                                                  

 

De meiden stonden op het punt om Ton naar 

boven te trekken toen een paar soldaten het 

huis weer binnen kwamen en begonnen te 

schieten en weer werd een handgranaat 

gegooid. Deze kwam tegen het plafond. Nel en 

Riet sprongen de kelder weer in. We hoorden 

de soldaten door het huis lopen en hielden 

ons muisstil. Ze kwamen weer in de keuken en 

zeiden in het Duits: Nu zitten ze nog in die 

kelder en ze komen er maar niet uit. Nel zei 

laten we er nu maar uit gaan. Ze deed de deur 

weer open en riep zo hard mogelijk; “Wir 
kommen”. Ze ging direct in het volle licht 
staan. In de deuropening stond een Duitser 

met handgranaat, klaar om te gooien en in de 

andere hand een revolver. 

We dachten dat we zouden worden 

doodgeschoten. 

De Duitsers zeiden dat we er uit moesten 

komen, maar ze moesten ons eruit trekken 

want de ladder was totaal vernield. Toen we 

boven waren zeiden ze dat de man, die 

geschoten had, er ook uit moest komen. We 

zeiden dat er niemand meer in de kelder zat. 

Ze geloofden ons niet omdat een soldaat die 

in de keuken liep ineens een kogel in zijn arm 

kreeg, die uit de richting van de kelderdeur 

kwam. Nel moest met een Duitse soldaat weer 

naar beneden. Zo groot was het wantrouwen. 

Er dacht er zelfs één dat Tony van Haarlem 

had geschoten. Ook werd het hele huis 

gecontroleerd voor dat ze echt overtuigd 

waren. Toen ze eindelijk door hadden dat ze 

te maken hadden met vrouwen en kinderen 

hadden ze erge spijt van hun handelen en 

wilden ze ons zoveel mogelijk helpen. 

 
  

Zo werd Tony, die gewond was naar de 

pastorie gebracht. Mevrouw de Wilde en haar 

dochters waren gelukkig slechts licht gewond. 

Die avond kon de burgemeester niet meer 

naar huis vanwege de avondklok. De andere 

ochtend (zondag 12 mei) trof hij een zwaar 

gehavende ambtswoning aan. Hij snelde naar 

binnen en kreeg verslag van het gebeuren van 

zijn vrouw. 

Mevrouw van Haarlem is een week na de 

capitulatie aan haar verwondingen overleden. 

 

                          Henk Imthorn 

(bron: ooggetuige verslag van Burgemeester 

de Wilde) 
 

          

                    1950: afscheid burgemeester De Wilde met familie op de voorste rij. 

 



                                                  

 

VALKENBURG IN OORLOG – het Hospitaal 

        

Lagere school  9 mei 1940                  14 mei 1940 

 

Ineens, min of meer onverwachts werd ons land aangevallen door de Duitsers op 10 mei 1940. Een 

overweldigende aanval in alle vroegte op het hele land, waarbij de nadruk in onze buurt lag op het 

vliegveld. Binnen een aantal uren waren er al veel doden en gewonden (hoofdzakelijk soldaten), wat 

aanleiding was voor een aantal mensen om zo snel als mogelijk te vluchten naar Katwijk, Oegstgeest 

of Rijnsburg. Gewonden, zowel Nederlandse als Duitse soldaten werden veelal naar het dorp 

gebracht, waarbij de lagere school ingericht werd als een hospitaal en die naam ook kreeg 

toebedeeld (’t Hospitaal).  
Voor de wat minder zwaar gewonden werd 

een ruimte naast het oude gemeentehuis 

ingericht om mensen te verbinden. Deze 

ruimte kreeg de naam ‘Lazareth’ toebedeeld. 
Jongelui durfden het aan het dorp in te gaan 

ondanks al het geweld in de buurt en bij 

burgers te vragen of men nog bedden, dekens, 

lakens en/of verband ‘over had’ om de 
gewonden te kunnen verzorgen. Zo werd de 

school met de nodige improvisatie ingericht 

als ziekenhuis, waarbij 2 lokalen in principe als 

voldoende werd ingeschat om de mensen te 

verzorgen. Dr. Hueting uit Katwijk was 

toevallig in Valkenburg voor een bevalling en 

ging hierna direct met de beperkte middelen 

die voorhanden waren aan de slag om in ’t 
Hospitaal’ te helpen. Daar er ook Duitse 
soldaten verzorgd werden, zorgde een Duitse 

officier er voor dat er (in eerste instantie) niet 

geschoten zou worden op en nabij ’t Hospitaal 
en men verleende warempel her en der de 

nodige hulp, met name waar het gaat om 

hulpmiddelen. Binnen een mum van tijd lagen 

de twee lokalen vol met gewonden en werd 

het derde lokaal (die al in gebruik was om 

overleden personen tijdelijk te plaatsen) ook 

als ziekenzaal ingericht. Ook werden zodra dat 

mogelijk was heel nadrukkelijk de initialen van 

het Rode Kruis op ’t Hospitaal en het 
gemeentehuis aangebracht. De gewonden-

stroom bleef aanhouden en lokaal vier moest 

als de bliksem ingericht worden, natuurlijk 

waren er bedden en  matrassen tekort. Uit 

louter ellende werd er los stro op de vloer 

(later ook in de gang) gelegd en werden de 

gewonden naar beste weten en kunnen 

daarop verzorgd door E.H.B.O.’ers en andere 
vrijwilligers. ’s Avonds vlogen er de nodige 
projectielen over en dit verergerde voor de 

gewonden de stress en ellende en zorgde voor 

dramatische taferelen ..... Jonge mensen lagen 

te sterven, anderen ijlden en er werden 

hardop in doodsangst gebeden uitgesproken. 

De ellende was niet te overzien, medicijnen 

waren er, ondanks de aanvullingen van de 

Duitsers te kort en de stroom gewonden nam 

niet af. Erger nog, tijdens een zware 

beschieting op de N.H. Kerk, waar 

Nederlandse soldaten in gevangenschap zaten 



                                                  

 

overleden er binnen zeer korte tijd 7 mensen 

en waren er 27 gewonden (!) extra.  

 

Tot overmaat van ramp kreeg ’t Hospitaal de 
2e dag zelf een voltreffer te verduren. 

Ondanks dat er schoolbanken voor de ramen 

geplaatst waren ter bescherming en patiënten 

zo snel als maar mogelijk was onder hun bed 

of stromatten kropen, 

raakten er een aantal nog 

veel erger gewond. De 17 

jarige henk Ravensbergen 

werd voor de tweede maal 

gewond en is die nacht 

overleden. 

 

 Ook EHBO-ster Helena 

van Stijn raakte ernstig 

gewond en is ook 

overleden.  

 

 

De ruimtes raakten vol met steen, stof, kalk.... 

Ramen waren kapot en het beperkte 

instrumentarium raakte beschadigd. De 

verbijstering is groot als het vermoeden 

ontstaat dat deze beschieting wellicht gedaan 

is door ondeskundige of onervaren 

Nederlandse militairen. 

De E.H.B.O.’ers hadden er op gerekend dat  
het Rode Kruis tijdens de eerste oorlogsdagen 

wel met professioneel vervoer zouden komen 

om de ergste gewonden op te komen halen en 

elders in ziekenhuizen te verzorgen, 

waarschijnlijk ’s nachts. Zij kwamen echter 
niet opdagen, pas na de capitulatie van de 

Nederlandse overheid op 14 mei meldde men 

zich wat enorm veel frustraties voor de 

E.H.B.O.’ers heeft op geleverd. De patiënten 

werden dus alsnog vervoerd naar officiële 

ziekenhuizen, wat echter niet baatte voor mw. 

Grietje Postmus, die kort na al deze ellende 

alsnog overleed.  

 

Nadat het leven in de 

oorlogsdagen weer 

‘relatief normaal’ werd is 
in 1941 een begin 

gemaakt met de 

wederopbouw van het 

dorp, waaronder de lagere school, waarover 

bovenstaand geschreven. Vanwege de zware 

beschadiging aan het gebouw is een fors 

gedeelte afgebroken en werd er een nieuwe 

entree aangebouwd met een extra lokaal. 

Uiteraard kon in deze periode geen les 

gegeven worden op school waardoor de jonge 

leerlingen les kregen in ‘het zaaltje van de 
Vries’ aan de Ringweg. De wat oudere 
kinderen waren genoodzaakt in Katwijk aan de 

Rijn (twee gebouwen in de Rijnstraat) 

onderwezen te worden. Doordat het dorp 

zwaar beschadigd was, bleek dit een unieke 

periode te zijn om aan de slag te gaan met 

enorme opgravingen naar het Romeinse 

verleden. Dit heeft zoals we weten succesvol 

plaats gevonden, maar was wel een 

vertragende factor voor wat betreft de 

periode van herstel. 

 

Al met al kon de school in september 1942 

weer heropend worden en nu voorzien van 

een prachtig speelplein én dit alles weer in 

ons vertrouwde dorp. 



                                                  

 

Zoals we allemaal weten is de school allang 

afgebroken, te weten in 1980 en is daar de 

sportzaal en sportcafé van het Dorpshuis voor 

in de plaats gekomen. In combinatie met het 

‘oorspronkelijke Dorpshuis’ die al 60 jaar langs 
de Ringweg staat is ‘het huidige Dorpshuis’ 
een mooi compleet sport- en 

recreatiecentrum. Het geheel omvat een 

mooie sportzaal met een barretje voor de 

laatste ronde. Vergeet niet de bibliotheek, de 

mooie ruime theaterzaal en de nodige 

zorgfaciliteiten welke hier gevestigd zijn. Al 

met al een mooi sport- en recreatiecentrum 

midden in het ‘oude dorp’.  Op deze paar 

honderd vierkante meter in ‘centrum 
Valkenburg’ heeft zich een stevige dosis 
geschiedenis afgespeeld. Denk aan 2000 jaar 

terug, de Romeinen, die op onder andere de 

plek hun Castellum hadden gebouwd. Zo ook 

op dezelfde plek de vermelde dramatische 

geschiedenis welke zich hier 85 jaar geleden 

heeft voorgedaan. En nu een cultureel 

centrum..... Best goed om hier eens over na te 

denken als je op deze locatie bent of er langs 

loopt. 

 

   Gert de Vries. 

(bron: ooggetuige verslag van Piet van Duijn)

 

 

          
       De entree van het dorpshuis  met daarnaast de sporthal. 

Gesneuvelde soldaten hebben een gezicht. 

 

Alle 35 graven zijn straks voorzien van een korte beschrijving van de gesneuvelden. 



                                                  

 

De oorlogsgraven stichting heeft de laatste zeven bordjes 

alsnog op tijd geleverd. Het mooie werk van Herman 

Dijkhuizen en Joshua Rijsdam is straks bij de dodenherdenking 

op 4 mei eindelijk compleet. Tien jaar hebben beide mannen 

onderzoek gedaan en dit succesvol afgerond. Hierbij zijn veel 

mooie contacten gelegd. Binnenkort komt er een boekje uit 

over de 35 soldaten, die hier in Valkenburg begraven liggen. 

Op de foto de laatste zeven bordjes. 

 

Open huis; inloopochtend bij het dorpsarchief. 
  Woensdag 12 maart jl. was er een geslaagde inloopochtend in de zaal van de Hervormde kerk. 

Dertig leden werden verwelkomd met een kopje koffie of thee waarna Hans van der Does een uitleg 

gaf over de talloze mogelijkheden die er zijn om het 

Dorpsarchief van Oud-Valkenburg te raadplegen. Na het 

bekijken van een aantal foto's, vertoonde Gerrit 

Russchenberg een paar oude films met beelden van het 

oude Valkenburg in de zeventiger jaren. De aanwezigen 

kregen uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen en 

er kwamen ook een aantal goede suggesties en 

antwoorden op onbekende personen die op het scherm 

te zien waren. De conclusie was dat het een geslaagde 

bijeenkomst was.  

Woensdag 9 april was er wederom een inloopochtend met ook nu een dertigtal bezoekers. Zij kregen 

onder andere een kijkje bij het bedrijf van de Wit & Van Tol. In mei komt de derde inloop met als 

thema de tweede wereld oorlog. Het is de bedoeling deze inloop vanaf september maandelijks te 

organiseren. 

 

              

 

Auteursrecht berust bij Vereniging Oud Valkenburg.   Alle rechten voorbehouden.    

Met dank aan Linda v.d. Berg voor haar bijdrage bij de verspreiding 


